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Voorwoord

“Juf, wist je dat een egel eigenlijk 
gewoon een wandelende cactus is?”

In mijn 42 jaar als kleuterjuf heb ik zulke briljante uitspraken van 
kleuters vaak opgeschreven. Wat ooit begon als een paar losse notities, 
groeide uit tot een verzameling vol kinderlogica en momenten die te 
mooi zijn om te vergeten.

In dit boek deel ik de grappigste, liefste en meest oprechte uitspraken 
die ik heb gehoord. Ze bieden een inkijkje in de unieke blik van kleuters 
op de wereld – een blik die ouders, collega’s en zelfs oud-leerlingen 
ongetwijfeld zullen herkennen.
Laat je verrassen, ontroeren en aan het lachen maken door deze klets-
praatjes. Ik hoop dat je er net zo van geniet als ik al die jaren heb 
gedaan.

Veel leesplezier!

Anne-Lies van der Weg-Möhringer
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Algemene uitspraken

“Wij gaan skiezen!”
(skiën)

Ilse
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Algemene uitspraken

We hebben het over verschillende landen om naartoe te gaan op 
vakantie. Vraagt Oliver: “In welk land is de Big Ben?” “Is dat in Engeland 
of in Londen?”

We zingen het liedje: Keteltje, dik van buik. Hier zit mijn oor en daar zit 
mijn tuit. Als het water kookt dan roep ik luid: Til mij op en schenk mij 
uit. Ik vraag: “Wat is een ’keteltje’?” Marijn: “Dat is konijnenpoep!” 
(Keuteltje) Waarop Jamie heel enthousiast reageert: “Mijn baby hee�  ook 
altijd keutels!”

We zijn op schoolreisje naar Monky Town. Tijdens de lunch vraagt 
Lennon, die naast mij zit: “Ben je nou met pensioen of ben je aan het 
werk?” Ik ben zeer verbaasd. Ik heb het met de kleuters helemaal niet 
over pensioen gehad! Mijn antwoord is: “Ik ben op schoolreisje!” 
Daar nam Lennon genoegen mee.

Merel vertelt op maandag in de kring dat ze afgelopen weekend naar 
Naturalis in Leiden is geweest. Ik vraag: “Wat is Naturalis dan?”. 
Ze zegt: “Een huisje met heel veel botten!”

Ik laat aan de kleuters een kaartje met een vraagteken zien en vraag: 
“Wat is dit voor een teken?”
Marnix: “Dat is een vraagteken.” Ik vond het knap dat hij dit wist en zei: 
“Goed zo, hoe weet jij dat dit een vraagteken is?” Zegt hij: “Bij het 
computerspelletje Mario Kart zie je ook steeds een vraagteken!”

Er was een ruit stuk, eindelijk is hij dan gemaakt. Ik zeg heel enthousiast: 
“Oh, wat ª jn, we hebben weer een nieuw raam, we kunnen weer naar 
buiten kijken”. Vraagt Vincent: “Is die van Ikea?”

Vince hee�  een ontwikkelingsvoorsprong en is overgestapt van een 
andere school naar onze school en komt bij mij in groep 2. Ik vraag: 
“Waarom ben je eigenlijk naar onze school gegaan?” Zegt hij heel wijs: 
“De andere school had mij niets meer te bieden!”

Stagiaire Hanna werkt op zaterdag bij Boerderij ’t Geertje, dat had ze aan 
de kleuters verteld. Wanneer ze een les gee�  over een museum, zegt ze: 
“Ik ben de directeur van het museum.” Waarop Jente reageert: “Maar je 
bent toch boerin, bij Boerderij ’t Geertje?”

Ik wil iets tegen de kleuters zeggen maar weet niet meer wat. 
Dus ik zeg: “Nou ben ik vergeten wat ik jullie wil zeggen!” 
Adeline: “Dat hee�  mijn mama ook heel vaak!”
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